
Hier voor u ligt her derde deel van de scheepskrant van de Hr. Ms. Sittard in het jaar 
1994. Zo begint het originele herinneringsboek van de Hr. Ms. Sittard, een mijnenveger 
van de Dokkum klasse waar ik zelf drie jaar op gevaren heb. Drie mooie jaren mag ik wel 
zeggen. Ik creëerde en maakte zelf de scheepskrant, en de uitgaven werden dikker en 
dikker. Toen dan ook besloten werd om de gehele klasse uit dienst te stellen, heb ik 
besloten om over het schip een herinneringsboek te maken. Die zou dan na de 
adelborsten kruisreis van 1995 aan iedere opvarende uitgereikt worden. Nu zoveel jaren 
later krijg ik af en toe nog steeds het verzoek om van dit boek een kopie te maken. Om 
het mezelf niet al te makkelijk te maken besloot ik, om het gehele boek te digitaliseren. 
In samenwerking met het Zeekadetten Korps Harlingen is het boek tevens uitgebreid. Ik 
heb wel enige aanpassingen gemaakt. Zo zijn er extra foto's toegevoegd. Ook heb ik de 
laatste vier jaren jaarverslagen hierin opgenomen. Het schip vaart nu voor de 
zeekadetten van Harlingen. Ook zij hebben een boekje uitgebracht. Dat boekje zal ik 
hier ook in verwerken. Als laatste zal ik een lijst met linken opnemen met alle sites die 
maar iets over de Sittard hebben opgenomen. 

Dit boek is bijna klaar om naar de uitgever te sturen. Zodra het beschikbaar is, zal het 
via o.a. deze site bekend worden gemaakt. 


